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Even voorstellen

                                                                               

Bennie      Gerrit      Willy      Jan      Dirk
       Will        Martin     Ron       Irene



Zondag  6 augustus

Eindelijk is het zo ver, we gaan op vakantie.
Zondagavond acht uur kunnen we aan boord van de 
SALVINIA. Een mooi groot schip.
Als iedereen er is maken we een kennismakingsrondje onder 
genot van een heerlijk kopje koffie.
Daarna gaan we onze hutten bekijken en de koffers 
uitpakken. Als die klus geklaard is drinken we nog wat met 
z’n allen, Tendens trakteert,en daarna gaan we slapen.

                                                       



MAANDAG  7 augustus

Na een goede nachtrust zaten we om 8.15uur aan een
heerlijk ontbijt. Wat een mooi en lekker buffet. Voor
iedereen wat wils.                                         



Na het ontbijt volgde in de salon het welkomswoord 
van de kapitein, en de uitleg over de route die we 
gaan varen. De excursies die mogelijk zijn. Over   
alles wat er op het schip gebeurt werd ook uitleg 
gegeven. Daarna hoog tijd voor koffie met een 
heerlijk gebakje.
Vandaag varen we de hele dag over de prachtige 
IJssel om vanavond aan te komen in Kampen.

Jan en Gerrit controleren samen of de route klopt.



In Kampen waren de winkels al dicht toen we er een 
wandeling gingen maken, maar deze etalage was heel 
leuk.



Bij het diner komt de bemanning zich voorstellen.
Het eten smaakt verrukkelijk.
In de avond is er een muziekquiz en wordt er 
gedanst.



DINSDAG  8 augustus

Om 6 uur vertrekt de schip vanuit Kampen naar 
Lelystad. En terwijl wij genieten van een heerlijk 
ontbijt komt de boot aan in Lelystad.
Het waaide super hard, maar wij zijn toch de haven 
gaan bekijken met schitterende zeilboten.



Om twaalf uur wil het schip vertrekken naar Lemmer, 
maar dat lukt niet. Door de harde wind en de sterke 
stroming kunnen we de haven niet uitvaren.
Dus komt de bus voor  de excursie ons in Lelystad 
ophalen, voor een prachtige tocht door de noordoost-
polder

                                                             
En al deze rollators gingen mee de bus in, en ook 
weer uit de bus voor een heerlijke kop koffie met 
taart in het mooie
Giethoorn.



Terug in de haven van Lelystad , wacht ons een 
heerlijk 4 gangen diner. Intussen is het gelukt om uit 
de haven te komen en varen we tijdens het eten 
dwars over het IJsselmeer naar Enkhuizen.
Later op de avond doet Dirk mee met het spel van de 
Weerwolven.
                                                             

 



  

 
  
     
     
    Martin is goed in
    linedance en ook in
    stoelendans en wint
    de eerste prijs !!!!!!!
    



WOENSDAG  9 augustus.

 Lekker uitgeslapen en     
    toen in de rij voor 
    het ontbijt.
    Zoveel lekkers, er valt 
    bijna niet te kiezen.

    Na de mooie regen
    boog van gisteren
    schijnt vandaag de 
    zon.
    Koffie drinken op
    het buitendek.



Na de koffie gaan we Enkhuizen verkennen,wat een 
mooi oud stadje. Gelukkig
kunnen we eindelijk de
kaarten voor het
thuisfront kopen in het
centrum.
Weer aan boord moet er
hard gewerkt worden om
alle kaarten te schrijven ,
zodat ze vandaag nog
gepost kunnen worden.
Tijdens de lunch  gaan we
al weer varen, nu steken
we over naar Stavoren.



  Natuurlijk gaan we
 even langs bij de  
 vrouwe van Stavoren
 Wandelen we langs 
 de haven.
 Doen we alle kaarten
 op de bus.
 En eten we nog een 
 lekker ijsje, voordat
 we terug gaan naar
 ons schip.



Het zonnetje schijnt nog
lekker, dus we gaan heerlijk
nog even naar het buitendek

 



Het diner bestaat vanavond
uit een heerlijke Indische
maaltijd. Er klinkt Indische
muziek en de obers zien er
prachtig uit.
Intussen varen we naar
Medenblik.

Martin en Will doen samen
mee met de Bingo.
Helaas ze vallen niet in
de prijzen.



DONDERDAG  10 augustus.

Na een goede nachtrust gaan we weer in de 
startblokken. Lekker ontbijten, gezellig koffie drinken
en al om 12.00 uur lunchen want op het station van 
Medenblik wacht de stoomtrein op ons.                 





Terwijl wij met de stoomtrein naar Hoorn rijden vaart
de Salvinia via dit aquaduct ook naar Hoorn, en wordt
door de dochter van Will op de foto gezet.



Via een hoge trap zijn we
Hoorn ingewandeld. Een
leuke en gezellige stad.

Tendens trakteert op een
gezellig terras

Daarna zijn we met z'n 
allen naar de haven
gelopen. Een flinke 
wandeling.



Terug in de haven stappen we
via de Zonnebloem naar ons
eigen schip en boffen we dat
we nog net een staartje van
de high-tea kunnen mee
snoepen.



    
Ons diner was weer overheerlijk!



  
    Jan Gerrit Dirk
    en Irene gaan
    mee met 
    een avond 
    wandeling door
    Hoorn.

Het is een pracht avond.

Dirk, Gerrit en Willy gaan vannacht om 14.50uur
de kwartfinale van de Nederlandse voetbaldames
kijken. Ze hebben het echt gedaan !!!!!!!
Foto's hebben we niet, te donker en te vroeg.



VRIJDAG  11 augustus.
Deze ochtend komen onze voetbalfans wat later aan 
de ontbijttafel. Behalve Dirk, die is er gewoon op tijd
Helaas de wedstrijd is verloren.
We varen naar Wijk bij Duurstede,terwijl wij nog 
even genieten van het mooie weer.

  

  



 Aangekomen in Wijk bij Duurstede gaan we nog even 
het stadje in. Wat een mooi stadje is dat.
Sommige kopen nog wat cadeautjes en daarna zoeken 
we een terrasje op voor een traktatie van Tendens.

                   



Terug op ons schip worden de koffers gepakt en gaan 
we ons klaarmaken voor het Captain-diner en het dans
feest. Dus de mooiste kleren aan en dan maken we 
een echte staatsiefoto. 

       



Het was een heerlijk diner en daarna een geweldig 
feest, met de beentjes van de vloer.

       



ZATERDAG  12 augustus.

Vanmorgen de laatste dingen ingepakt en rustig 
ontbeten, terwijl het schip richting Arnhem vaart.
We hebben onze rekeningen betaald, lekker koffie 
gedronken en voor de laatste keer geluncht.
En dan zijn we al bij de Rijnkade in Arnhem.
Familie en taxi's staan klaar,we nemen afscheid van 
elkaar.
Het was een mooie week,een echte Tendens vakantie
waar we vrienden zijn geworden.

Lieve groetjes van Irene en Will.



WIST JE DAT:

GERRIT  erg mooi kan kleuren, echte kunstwerken.

WILLY  super goed kan dansen, wat een ritme !

JAN  alle liedjes die we hoorde mee kan zingen.

MARTIN  de eerste prijs won bij stoelendans !

BENNIE heel goed kan puzzelen in z'n boek.

RON  een geweldige linedance kan laten zien !

DIRK  het weerwolvenspel heel goed kan spelen. 

     Wist je dat:

    Bennie en Wil
  samen heel goed
afspraken kunnen maken
   en dat ze daar
   allebei heel blij
     van worden.



Zomaar nog
wat foto's
van de 
vakantie.



       



 


